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DIONNE WERD 
OVERVALLEN

‘VOOR 500 
EURO HEEFT 
HIJ MIJN HELE 
LEVEN OP Z’N 

KOP GEZET’
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TEKST RENÉE BROUWER

Even twee uurtjes bijspringen,  dat is wat Dionne 
(33) dacht toen ze vier jaar geleden haar dienst bij 
een tankstation begon. Vlak voor sluitingstijd stond 

ze echter oog in oog met een overvaller. 
‘De politie heeft hem nooit kunnen vinden.’

dacht ik, dan kon ik alvast 
beginnen met afsluiten. Met 
mijn rug naar de deur liet ik 
het sigarettenluik achter de 
kassa zakken, maar opeens 
hoorde ik de automatische 
deuren opengaan. Shit, zei 
ik tegen mezelf, nu moet 
het luik weer open. Nadat 
ik me had omgedraaid, zag 
ik dat een man van mijn 
lengte – en waarschijnlijk 
ook mijn leeftijd – snel op 
me af kwam lopen. Of beter 
gezegd: het was een soort 
haastig gehuppel. Alsof hij 
zelf niet zo goed wist of hij 
moest lopen of rennen.
De man droeg een zwarte 
jas en had een capuchon op. 
Ook had hij handschoenen 
aan en een sjaal voor zijn 
gezicht. In zijn hand had hij 
een groot slagermes vast. 
Ik schrok me dood. Ik deed 
een poging om met mijn 
hand onder de kassa op de 
alarmknop te drukken, 
maar helaas zat ik ernaast. 
De overvaller zag het en 
schreeuwde: ‘Niet op de 
knop drukken!’ Omdat we 
geen beveiligd glas voor de 
kassa hadden, stond hij 
binnen een paar seconden 
naast me. ‘Doe die kassa 
open!’ schreeuwde hij op-
nieuw. Ondertussen richtte 
hij het mes op mijn borst. 
Met een bonzend hart 
probeerde ik het te bevatten. 
Is dit echt, dacht ik. Werd 
ik overvallen?”

STIJF VAN ANGST
“Met zijn bruine ogen keek 
de overvaller me ongeduldig 
aan. Aan zijn blik kon ik 
zien dat het menens was. 
Stijf van angst opende ik 
de kassalade. Ondertussen 

dacht ik aan mijn baas. Hij 
drukte me altijd op het hart 
om bij een overval niet de 
held te spelen. ‘Als je over-
vallen wordt, geef dan alles 
wat je hebt en denk aan je 
veiligheid’, zei hij regel-
matig. Op een rare, kalme 
toon zei ik daarom tegen de 
overvaller dat hij alles moest 
pakken. En dat hij me daar-
na met rust moest laten.
Hij gooide het mes op de 
balie en graaide in de lade. 
Ik stond nog steeds naast 
hem, maar ik kon me niet 
bewegen. Huilen of gillen 
lukte ook niet. Dat was zo 
raar om mee te maken. Ik 
had weleens gelezen dat 
je lichaam in een ernstige 
stressituatie automatisch kan 
reageren. Je vecht, vlucht of 
bevriest. Bij mij gebeurde 
dat laatste. 
Hoewel het uren leek te 
duren had de overvaller heel 
snel de kassa leeggehaald. 
Zo’n 500 euro zat erin, dat 
was zijn buit. Met zijn hand-
schoenen aan had hij alleen 
wat moeite om alle briefjes 
weg te stoppen. Daar stond 
hij dan, te stuntelen met al 
dat geld. Ik wilde hem bijna 
vragen of ik hem moest hel-
pen, totdat ik naar het grote 
mes keek. Ik kon beter niks 
zeggen. Wie weet waar hij 
allemaal toe in staat was.” 

OP ZIJN GEMAK
“Voor ik het wist stond de 
overvaller weer buiten. Daar 
stopte hij op z’n gemak de 

mij een broodje halen. De 
meeste mensen kende ik van 
gezicht. En als er iets was, 
dan schoten de mannen van 
het badkamerbedrijf aan de 
overkant mij direct te hulp. 
Zoals die ene keer toen ik 
een boze klant had, omdat 
hij zijn pinpas was vergeten. 
De man wilde eerst tanken 
en daarna naar huis om zijn 
pinpas te halen, maar dat 
kon ik niet toestaan. 
Iets waar de klant het niet 
mee eens was, waarna hij 
hard tegen me begon te 
schreeuwen. Voordat ik het 
wist, bemoeiden de mannen 
van de badkamerwinkel zich 
ermee. Ze hadden het lawaai 
gehoord en stuurden de 
man weg. Dankzij hen liep 
het niet verder uit de hand.  
Helaas konden zij niet 
voorkomen dat er maanden 
later alsnog iets veel ergers 
gebeurde…”

SLAGERSMES
“Op die bewuste avond had 
ik net mijn laatste klant 
geholpen toen ik zag dat het 
bijna sluitingstijd was. Mooi, 

Dionne: “Het 
begon als een 
heel normale 
vrijdag. Ik 
haalde mijn 
dochter na 
school op en 
bracht haar 

naar mijn moeder, zodat zij 
even op haar kon passen. Dat 
deden we wel vaker als ik 
moest werken. Die middag 
maakten we met z’n drieën 
nog wat gekke foto’s en daar-
na vertrok ik naar mijn werk. 
Ik hoefde maar twee uurtjes 
te draaien, van 17.00 tot 
19.00 uur. In principe werkte 
ik alleen in het weekend, zo’n 
twee jaar al, maar soms viel 
ik ook doordeweeks in. Zo 
ook die vrijdag, ik wisselde 
een collega af die eerder weg 
moest. Omdat de pomp om 
19.00 uur dicht ging, sloot ik 
in mijn eentje af. Dat was ik 
gewend en ik voelde me nooit 
echt onveilig. Het tankstation 
stond midden op een industrie- 
terrein en leek soms net een 
buurthuis. Veel bouwvakkers 
en werknemers van bijgele-
gen bedrijven kwamen bij 
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rest van het geld in zijn zak-
ken, terwijl ik met mijn hart 
in mijn keel de alarmknop 
opnieuw indrukte. Dit keer 
was het raak. Vervolgens 
wilde ik 112 bellen, maar 
mijn gedachten gingen 
alle kanten op. Wat als de 
overvaller terugkwam voor 
meer? Of om mij iets aan te 
doen? Dat mes in zijn han-
den was zo groot. Wat als hij 
besloot het toch te gebruik-
en? Even wist ik niet wat ik 
moest doen. Het ratelde in 
mijn hoofd, totdat ik weer 
dacht aan wat mijn baas 
had gezegd. ‘Denk aan je 
eigen veiligheid…’ Dat was 
inderdaad het belangrijkste. 
Daarom liet ik eerst de rol-

luiken voor de schuifdeuren 
zakken en vervolgens belde 
ik 112. Tot mijn verbazing 
kreeg ik mijn baas aan de 
telefoon. Het bleek dat ik de 
nul voor de buitenlijn was 
vergeten, dus de telefoon 
was automatisch naar hem 
doorgeschakeld. In paniek 
vertelde ik hem wat er was 
gebeurd. Plotseling kwamen 
de tranen, ik was ontroost-
baar. Mijn baas schrok 
zich kapot en zei dat hij er 
meteen aankwam. Onder-
tussen belde iemand van de 
alarmcentrale. Door het in-
drukken van de alarmknop 
waren zij gewaarschuwd 
en de man vroeg of ik 
hulp nodig had in het tank-
station. ‘Ja’, antwoordde ik 
snel. ‘Ik ben net overvallen 
en ik weet niet of de dader 
nog terugkomt!’”

POLITIE
“Terwijl ik wachtte op de 
politie trok ik het ene na het 
andere blikje Red Bull open. 
Ik was zo bang en gespan-
nen, dit was het enige wat 
mij een beetje rustig hield. 
En superalert, want ik weet 
nog dat ik dacht: die blikjes 
betaal ik later wel terug.
Na ongeveer tien minuten 
was de politie er. Ze riepen 
dat ik de rolluiken omhoog 
moest doen, maar dat durfde 
ik niet. Wat als de overvaller 
nog in de buurt was? Ik was 
zo bang dat ik niet meer hel-
der kon nadenken. Gelukkig 
gaven de agenten niet op. 
Ze verzekerden mij dat ze 
echt van de politie waren en 
toen ik de rolluiken omhoog 
deed, bleek dat inderdaad zo 
te zijn. Vervolgens vuurden 

ze allerlei vragen op me af.
Wat de politie vooral wilde 
weten, was hoe de overvaller 
eruitzag. Wat voor huids-
kleur had hij, hoe sprak hij, 
welke kant ging hij op? Ze 
wilden meteen starten met 
een zoekactie naar de dader, 
maar wat ik lastig vond, 
was dat veel vragen heel 
gedetailleerd waren. Zo 
vroeg de politie bijvoor-
beeld of de overvaller een 
logo op zijn jas had. Ik had 
echt geen idee. Hoe moest 
ik dat weten? De overval 
had maar een paar minuten 
geduurd en in die tijd had ik 
doodsangsten uitgestaan.
Wat ik ook moeilijk vond, 
was dat mijn vriend niet 
naar mij toe mocht komen. 
Het tankstation was voor 
iedereen verboden toegang, 
behalve voor mij, mijn baas 
en de politie. Toen ik mijn 
vriend laat op de avond 
eindelijk weer zag, barstte ik 
in tranen uit. Hij was net zo 
geschrokken als ik en nam 
me meteen mee naar huis. 
Daar zette hij me onder de 
douche, maar toen hij even 
naar beneden liep om iets 
te pakken, kreeg ik een 
paniekaanval. Ik was bang 
dat iemand de trap op 
kwam rennen en stapte 
snel de douche weer uit.
Die nacht sliep ik amper. 
Mijn vriend was de enige bij 
wie ik me nog veilig voelde, 
maar terwijl ik naast hem in 

‘IK BEN DE 
DADER 
DANKBAAR, 
DOOR ZIJN 
DAAD WERD 
IK GECON-
FRONTEERD 
MET AL MIJN 
TRAUMA’S’
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De overval en alle klachten 
die daarbij hoorden, kwamen 
daar nog eens bovenop. Kon 
het zijn dat ik ook PTSS 
had? Ik besprak het met 
mijn huisarts en hij beaamde 
mijn vermoedens. Daarom 
schreef hij een verwijzing 
voor eenzelfde soort kliniek 
voor als waar mijn vriendin 
was behandeld en in mei 
2021 ging ik tien dagen 
intern om aan mijn PTSS te 
werken.”

WERKEN AAN 
TRAUMA’S
“Dankzij onder andere 
EMDR-therapie lukte het 
mij om de traumatische 
lading van de overval en 
andere nare ervaringen te 
verminderen. Deze therapie 
is bedoeld voor mensen die 
een groot trauma meemaken. 
Door bepaalde gebeurtenis-
sen onder begeleiding van 
een psycholoog in gedachten 
steeds opnieuw te be-
leven, wordt het natuurlijke 
verwerkingsmechanisme in 
de hersenen gestimuleerd. Zo 
verliest een nare herinnering 
of trauma haar emotionele 

lading en krijgt de gebeur-
tenis een betere plek in het 
hoofd. Het was dus niet zo 
dat ik de overval en mijn 
andere negatieve ervaringen 
was vergeten, maar ik raakte 
niet meer in paniek bij elke 
onverwachte beweging als 
ik ergens was. Inmiddels 
ben ik ruim vier jaar verder 
en gaat het een stuk beter 
met me. Na de overval heb 
ik niet meer gewerkt, maar 
binnenkort hoop ik wel mijn 
studie Sociaal Werk te kun-
nen afronden. Zo kan ik in 
de toekomst andere mensen 
helpen die iets traumatisch 
hebben meegemaakt. Onder 
begeleiding van een coach 
heb ik de dader van de 
overval vergeven. Dit heb ik 
niet voor hem gedaan, maar 
voor mezelf. Zodat ik verder 
kon met mijn leven. Wat 
zijn motivatie was om mij 
te overvallen, weet ik niet. 
Maar ik ga ervanuit dat hij 
het geld echt nodig had. Het 
klinkt misschien raar, maar 
ergens ben ik de dader ook 
een beetje dankbaar. Door 
zijn daad werd ik geconfron-
teerd met ál mijn trauma’s. 
Hierdoor moest ik er wel 
aan gaan werken, dat was 
nooit gebeurd als de overval 
niet had plaatsgevonden. Ik 
geloof dat alles om een reden 
gebeurt, maar zal altijd alert 
blijven. Zoiets als dit hoop 
ik nooit meer te hoeven 
meemaken.” 

thuis. Mijn dochtertje werd 
alleen nog door mijn moeder 
en vriend naar school 
gebracht en weer opgehaald. 
Het scheelde dat mijn 
moeder vlakbij woont 
en niet werkt. Ze stond 
altijd voor mij klaar. Soms 
probeerde ik het trouwens 
wel, in mijn eentje naar de 
winkel gaan, maar meestal 
eindigde dat in ernstige 
hyperventilatie. Of ik dook 
na thuiskomst meteen mijn 
bed in, omdat het me alle-
maal superveel energie had 
gekost. Dankzij een vriendin 
met een posttraumatische 
stresssstoornis (PTSS) kwam 
ik erachter dat ik zelf ook 
PTSS had. Zij werd voor 
haar trauma’s behandeld 
in een kliniek en dat zette 
mij aan het denken. In mijn 
jeugd had ik veel heftige 
dingen, zoals mishandeling 
en misbruik, meegemaakt. 

bed lag, zag ik de hele tijd 
de overvaller met dat grote 
mes voor me. 
De volgende dag kreeg ik 
tijdens het boodschappen 
doen een nieuwe paniek-
aanval. Wat als er weer een 
overval zou plaatsvinden? Ik 
voelde me zo onveilig dat ik 
huilend en angstig door mijn 
vriend naar huis werd ge-
bracht. Sindsdien bleef ik het 
liefst zoveel mogelijk thuis. 
Mijn baas had er alle begrip 
voor dat ik me ziekmeldde 
en voorlopig niet meer kon 
werken. Hij was zo geschrok-
ken van de gebeurtenis dat 
na de overval het tankstation 
veranderde in een onbemande 
pomp. De politie heeft de 
dader nooit kunnen vinden. 
Voor 500 euro had hij mijn 
hele leven op z’n kop gezet en 
dat was voor mij heel moeili-
jk om te bevatten.”

PTSS
“Ondanks de steun van 
Slachtofferhulp merkte ik 
dat ik in het jaar na de 
overval nog veel last had 
van de gebeurtenis. Vooral 
tijdens corona. Plotseling liep 
iedereen met mondkapjes op. 
Dat herinnerde mij continu 
aan de overvaller en de sjaal 
voor zijn mond. Bovendien 
was ik nog steeds bang voor 
de dader. Wat als ik hem op 
straat onbewust passeerde en 
hem misschien wel gedag zou 
zeggen? En dat mij zou her-
kennen, maar ik hem niet? 
Zodra ik buiten was, was ik 
enorm angstig en gespannen. 
Alleen met mijn moeder en 
vriend durfde ik nog bood-
schappen te doen. Verder 
bleef ik zoveel mogelijk 

‘MET MIJN 
HART IN MIJN 
KEEL DRUKTE 
IK DE ALARM-
KNOP IN’


